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Buurtfietsenzaak Siem de Boorder 60 jaar!
door Esther van de Graaf

Op de Hogendijk 114 startte Siem zestig 
jaar geleden zijn winkel, die inmiddels wordt
gerund door zijn dochters Miranda en 
Linda. Naast het verkopen en repareren 
van fietsen verdiepen zij zich al jarenlang in
de historie van onze buurt. In de etalage 
van de fietsenwinkel vind je unieke oude 
foto's en krantenknipsels van panden die 
ooit op de Hogendijk stonden of er nog 
steeds staan.

Zij hebben geweldige verhalen over de 
winkels en woningen die op de Hogendijk 
stonden en hun eigenaren. Je kunt altijd bij 
hen binnenlopen met vragen over de 
historie van de Hogendijk. Wat zij niet 
weten, kunnen ze soms uitzoeken via de 
Historische Vereniging Zaandam.
Loop eens gezellig de winkel in voor mooie 
verhalen een van de zusjes De Boorder.

Vrijmibo-inloop
De dagen worden korter en kouder. Dat is de reden dat het Sociaal Wijkteam sinds kort 
elke 2de vrijdagmiddag van de maand een Vrijmibo-inloop organiseert bij de Dans Hotspot.
De Vrijmibo is een gezellige inloop waar bewoners spelletjes kunnen spelen (bijvoorbeeld 
klaverjassen of Rummikub), creatief bezig kunnen zijn, of gezellig kletsen. Ook kunnen 
bezoekers zelf ideeën inbrengen. Kom gezellig eens binnen bij de superleuke Dans 
Hotspot! Alleen consumpties zijn voor eigen rekening.
U bent van harte welkom, iedere 2de vrijdag van de maand tussen 14:00 en 16:00 uur bij 
Dans Hotspot aan de Westzijde 71 in Zaandam.

Miranda (links) en Linda de Boorder



Verbinding
door Giovanni Masetti

Donkere dagen komen er weer aan, letterlijk, 
want rond 21/22 december is de langste nacht. 
De decembermaand is voor velen een maand van
feest, en ook zeker een maand van bezinning. 
Het is ook de maand van het jaar waarin veel 
mensen zich eenzaam(er) voelen. Of dit nu komt 
door de eerdergenoemde donkere dagen, of 
doordat het een feestmaand is waarbij gemis van 
familie of vrienden zwaarder telt, het feit blijft dat 
meer mensen zich alleen voelen. “Maar wat kan ik
daaraan doen?” hoor ik u zeggen.

Soms is een klein gebaar genoeg, bijvoorbeeld een goede morgen, of een glimlach, iets 
waardoor iemand zich gezien voelt. Dat kleine gebaar kan zorgen voor verbondenheid.

Verbondenheid is zeker in deze tijd nog belangrijker. Dus ik wil jullie oproepen om wat 
vaker je buurtgenoten te “zien” en hen ook het gevoel te geven dat ze gezien zijn. Zo 
kunnen we gezamenlijk de buurt een beetje mooier maken. En als we elkaar dan meer 
weten te vinden, kunnen we ook concreet met elkaar aan de gang.

Verbinding is een onzichtbaar koord
dat verband legt tussen geest hand en 
hart
een verbond tussen buurtgenoten en 
buren

Verbinding slechts het woord
Eenmaal gevonden
Onverbrekelijk verbonden

Jongerenwerk
Melanie en Glenn zijn jongerenwerkers in 
Zaandam West - Oude Haven.

Zij organiseren verschillende activiteiten en 
inlopen in Zaandam voor jongeren vanaf 12 jaar.

De jongerenwerkers zijn er voor alle jongeren uit 
de wijk. Dus lijkt het jou leuk om andere jongeren 
te leren kennen, naar activiteiten te komen of heb 
je een vraag? Neem dan contact op met Melanie 
of Glenn.

Meideninloop
Melanie is sinds november 2023 gestart met een 
meideninloop, speciaal voor meiden vanaf 14 jaar.
Tijdens de inloop doen we allerlei activiteiten, 
zoals spelletjes, karaoke, creatieve workshops en 
nog veel meer. Jullie, meiden, denken en 
beslissen mee over wat we gaan doen tijdens de 
inloop. 

De meideninloop is elke dinsdag van 18.30 tot 
20.00 uur bij het Sociaal Wijkteam, Nova Zembla 
2 in Zaandam.

Lijkt het jou leuk om een keer langs te komen of 
heb je vragen over de meideninloop, neem dan 
contact op met Melanie.

Glenn (werkdagen woensdag en donderdag)

Mobiel: 06 1096 1905
Instagram: swtz_glenn
Snapchat: Glennsoeto
Email: g.soetosenojo@swt.zaanstad.nl

Melanie (werkdagen maandag t/m vrijdag)
Mobiel: 06 8328 1351
Instagram: swtz_melanie
Snapchat: swtz_melanie

Email: m.duijn@swt.zaanstad.nl
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Geveltuintjes 
door Renske Kooiker en Myriam Giraud

In de vorige Russische Buurtkrant vertelden
we hoe je met de hulp van de gemeente 
een geveltuintje kunt laten aanleggen.
Sindsdien zijn er in de buurt weer wat 
mooie exemplaren bijgekomen.
Omdat niet iedereen groene vingers heeft, 
maar misschien wel zin heeft in wat extra 
groen voor de deur, hebben we hieronder 
wat tips verzameld om je een eind op weg 
te helpen.
Daarvoor hebben we aangeklopt bij 
buurtbewoonster Renske Kooiker, die geen 
geveltuin heeft, maar wel veel van planten 
weet!

De tips van Renske
 Houd rekening met de beschikbare ruimte. Plant geen grote overhangende struiken als

er een smal trottoir is.
 De plaats van het tuintje t.o.v. de zon is natuurlijk ook van belang. Sommige planten 

houden van zon en anderen van schaduw… of van allebei!
 Is er een afdak? Zorg dan voor voldoende water. Zelfs als het regent kan het te droog 

worden.
 Het is leuk, en goed voor de insecten, als er het hele jaar door iets in bloei staat in je 

geveltuintje.
 Varieer in hoge en lage beplanting als dat mogelijk is, en creëer mooie 

kleurencombinaties. 
 Plant zoveel mogelijk biologische planten en bollen.

Geen idee wat je in je geveltuin kunt planten? Renske helpt je op weg!

 Hoge planten zoals stokrozen, helianthus, vingerhoedskruid, Japanse anemoon
 Klimplanten zoals passiebloem, clematis, blauwe regen, kamperfoelie, druif: deze 

zetten zich niet vast in de muur, maar kun je winden om een rekje of draden
 Middelhoge planten zoals geraniums, valeriaan, lavendel, herfstasters, meisjesogen, 

akelei, kruiden (tijm, rozemarijn etcetera.)
 Lage bodembedekkers (houden onkruid tegen) zoals campanula, schijnaardbeitje, 

heuchera, lage phlox, reigersbek
 Bloembollen, eenjarige plantjes, zoals vlijtig liesje en lobelia. Je kunt ook 

bloemenzaadmix ertussen strooien of klaproos, cosmea en korenbloem, etcetera.

Wil je ook een geveltuin? De gemeente helpt

Neem contact op via geveltuinen@zaanstad.nl. Vermeld in de mail je adres en 
telefoonnummer. Zonder adres en contactgegevens kan de aanvraag niet in behandeling 
genomen worden.
Er komt dan iemand van de gemeente langs om de geveltuin op te meten en een 
aanlegafspraak te maken.
De geveltuin wordt aangelegd, het zand en de tegels worden afgevoerd.
De geveltuin wordt gevuld met aarde en je vult zelf de geveltuin met planten.

3

mailto:geveltuinen@zaanstad.nl


Kees te Kolsté – De zenschilder
door Esther van de Graaf en Myriam Giraud

Wandel je wel eens door onze mooie 
Russische Buurt? En vraag je je dan ook af 
wie er achter al die geveltjes woont? In de 
Czarinastraat staat een bijzonder en enorm 
pand met schilderijen achter de ramen. 
Daar woont schilder Kees!

Kees te Kolsté is een uiterst vriendelijke 
man, die ons met een grote glimlach 
ontvangt op een regenachtige herfstdag. 
Binnen is het donker en groot, heel groot. In
het halletje hangen allemaal judopakken 
aan verschillende kapstokken. Ik zie een 
versleten zwarte band, een oranje band… 
“Dit was vroeger de kleedkamer van mijn 
sportschool” legt Kees uit. Hij leidt ons naar 
de bovengelegen woonkamer, langs de 
sportruimte met tapijten en grote witte 
cirkels. Hier traint Kees iedere dag. Links en
rechts staan en hangen ontelbare 
schilderijen… en dit is nog maar het begin.

Via de roze-oranje trap komen we boven in 
de woonkamer. Het voelt alsof ik het huis 
van Pippi Langkous ben binnengetreden.

Ik blijf om me heen kijken… een piano, een 
altaartje, gitaren, verftubetjes, stapels 
schilderijen, een antiek theekastje, een 
lamp bedekt met zakdoeken (geweldig!), 
twee versleten leren fauteuils, kat 
Soentjekapoentje. Eén ding is duidelijk: hier
woont een echte kunstenaar!

Kees, die al veertig jaar in de Russische 
Buurt woont en dit pand op zijn 
vijfentwintigste kocht, vertelt ons dat hij elke
dag vroeg opstaat, drie keer gaat wandelen,
mediteert en veel traint om fit te blijven. 
Sinds 1976 beoefent hij Ba-Gua-Zhang, een
kunstzinnige gevechtskunst met extreem 
veel stijlen. Naast het schilderen heeft zijn 
hele leven in het teken gestaan van 
gevechtskunsten. 

Hij is op zijn zesde begonnen met judo en 
heeft later aan Kyudo, Kendo, Jujitsu, 
Karate en nog veel meer gedaan. Hij heeft 
er zelfs jarenlang les in gegeven.
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Kees is net zo kleurrijk als zijn schilderijen. 
Hij vertelt graag, laat ons zijn eerste 
schilderij zien: een Boeddha met zwangere 
vrouw, die hij maakte toen hij twaalf was. Ik 
kijk mijn ogen uit! Hoe bedenkt een kind van
twaalf zoiets om te schilderen? Misschien 
omdat hij opgegroeid is tussen kunstenaars 
en vaak met zijn moeder meeging naar het 
museum? 

De laatste jaren schildert Kees niet meer 
zoveel. Dat komt omdat zijn huis zo vol staat
dat hij zijn schilderijen nergens meer kwijt 
kan. Hij is op een bepaald moment zelfs op 
A-4tjes gaan schilderen omdat dat minder 
ruimte inneemt. En hij is begonnen met 
oude schilderijen overschilderen, zoals 
Lucebert dat deed. Dat noemt hij 
kiekeboewerk. Zo leuk!

Op de vraag wat hij het liefst zou willen, antwoordt Kees dat hij van zijn schilderijen zou 
willen leven, nu hij ouder wordt. Ben je enthousiast geworden door dit portret en wil je de 
kunst van Kees ontdekken?
Een aantal doeken kun je kopen of huren bij de Kunstuitleen in Gouda. Maar je mag ook 
altijd aanbellen als je iets moois achter het raam hebt zien hangen!
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De paleizen van Menschikoff

Dat Peter de Grote ruim driehonderd jaar 
geleden naar Zaandam kwam, weten de 
meeste Zaandammers wel. In de Russische
Buurt is een straat, een plantsoen en een 
huisje naar de tsaar vernoemd.
Alexander Menschikoff reisde met Peter 
mee naar Zaandam om daar masten te 
leren maken. Ook naar hem is een straat 
vernoemd. Tijdens zijn verblijf woonde 
Menschikoff samen met Gabriël Golofkin in 
een huis aan het Vinkenpad (tegenwoordig:
Vinkenstraat).
Alexander Menschikoff was militair, maakte 
snel carrière in het Russische leger en 
raakte zeer goed bevriend met Peter de 
Grote.
Alexander kreeg van Peter privileges en 
bescherming: zo werd hij benoemd tot 
veldmaarschalk en viceadmiraal. Ook werd 
hij benoemd tot gouverneur van Sint-
Petersburg. Alexander maakte van zijn 
hoge positie gebruik door land, geld en 
macht te veroveren. Corruptie was ook toen
al een probleem in Rusland. Met het vele 
geld beloonde hij zichzelf met paleizen in 
Sint-Petersburg, zie de afbeeldingen.

Toen Peter in 1725 stierf, greep Alexander 
de macht. Twee jaar lang was hij heerser 
over Rusland, de positie die Poetin nu 
heeft. Om die positie veilig te stellen wilde 
Alexander dat zijn zoon zou trouwen met de
dochter van zijn overleden vriend Peter. 
Maar zijn levensstijl had Alexander ook veel
vijanden opgeleverd. In 1727 moest hij de 
troon opgeven, beschuldigd van corruptie 
werd hij met zijn gezin naar Siberië 
verbannen. Twee jaar later stierf hij in 
gevangenschap.

Bericht van wethouder Wessel Breunesse
Beste bewoners van de 
Russische buurt, als 
wijkwethouder voor 
onder andere de 
Russische buurt én 
wethouder openbare 
ruimte, ben ik zeer 
betrokken bij uw buurt. 

In september maakte ik samen met onze 
wijkmanager Channah Draijer een fietstocht
door de wijk. Daar sprak ik meerdere 
bewoners en we bezochten onder meer het
Sacharovplein. 

Het Sacharovplein is een van de plekken in 
de Russische buurt waar we samen met 
jullie als inwoners willen vergroenen. Er is 
namelijk veel steen en weinig groen in jullie 
wijk. En dat willen we graag anders zien. 
Want op warme dagen is het daardoor extra
warm, als het regent kan het water slecht 
weg en hoe meer bomen, struiken en 
planten er zijn, hoe fijner het is om door de 
wijk te lopen en buiten te spelen. 

Op 1 december hebben we daarom met 
een aantal collega’s samen bloembollen in 
de wijk geplant en overhandigd aan 
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bewoners. Ik schrijf dit nog vóór die actie, 
dus ik kan op dit moment alleen mijn hoop 
uitspreken dat ik veel van jullie dan mag 
spreken en van jullie kan horen wat jullie 
graag willen veranderen in de buurt. 

Want we zijn al begonnen met het ophalen 
van ideeën voor het Sacharovplein. Er zijn 
veel actieve bewoners die erg betrokken 
zijn bij de wijk. Ook andere bewoners willen
we graag horen en betrekken bij de 
plannen om de wijk groener te maken. 
Andere manieren om dat te doen is door 
geveltuinen aan te leggen. Bewoners 
kunnen dat gratis bij de gemeente 
aanvragen. We gaan ook kijken waar we 
bomen, struiken en planten in de wijk 
kunnen neerzetten. 

Kortom: er staat veel te gebeuren. En we 
willen dat samen met u doen. Want alleen 
samen kunnen we de wijk gezonder, 

groener en aantrekkelijker voor mensen en 
dieren maken. En dat is een van mijn 
prioriteiten als wethouder: Zaanstad wordt 
de komende jaren groener. Meer bomen, 
struiken, bloemen en planten. In groen kun 
je mensen ontmoeten, spelen, sporten, 
schaduw opzoeken of genieten van 
bloeiende bloemen. Groen in de wijk is 
goed voor bijen, insecten en andere dieren.
Groen kan helpen om water op te vangen 
als het hard en lang regent. En dat is voor 
buurten waar veel steen en weinig groen is 
– zoals in de Russische buurt – dus heel 
erg belangrijk.

Wilt u zelf iets doen? Heeft u ideeën of 
maakt u zich ergens zorgen over? Klop dan
vooral aan bij wijkmanager Channah Draijer
(06 2966 8281 of c.draijer@zaanstad.nl). 
En ik zie u graag snel weer.

Wessel Breunesse

Bewoners Poeskinstraat zonder groen
door Gertjan Laan

Terwijl enerzijds de buurt gaat vergroenen, zie de artikelen elders in deze krant, hebben de
bewoners van de Poeskinstraat een tegenovergestelde ervaring. Vanwege de nieuwbouw 
van 700 woningen zijn 22 bomen en alle struiken in hun straat gerooid.
Yvonne de Keizer, die in de straat woont en altijd zicht had op het prachtige groen, zegt: 
"We kijken nu uit op een knollenveld. We hebben overlast van de auto's op de Provinciale 
weg, zowel qua geluid als verlichting. Onze natuurlijke geluidswal is immers verdwenen. 
En door de volle (zuidwesten)wind op de woning, is het moeilijk warm te stoken." 

Al in het afgelopen voorjaar was er sprake van het plaatsen van een geluidsscherm om de
overlast voor de bewoners van de Poeskinstraat te beperken. Maar dit scherm is nog 
steeds niet geplaatst. Wel is er via een Whatsapp-groep inmiddels overleg met 
bouwbedrijf Ten Brinke. 
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Poeskinstraat zoals het ooit was (Streetview). Al deze bomen en struiken zijn nu weg.



De mandalapagina
Pak je stiften, potloden en kwasten… en kleur deze mooie mandala in. Je kunt hem ook 
uitknippen en met een lintje ophangen aan de muur of in de Kerstboom. Veel 
knutselplezier!

Colofon: deze buurtkrant is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen uw buren 
Myriam Giraud, Giovanni Masetti, Esther van de Graaf, Fred Lap en Gertjan Laan, het 
Sociaal Wijkteam Zaandam West-Oude Haven en wijkmanager Channah Draijer.

Als buurtbewoners overleggen wij regelmatig met de gemeente over allerlei kwesties uit 
de Russische Buurt. Wilt u iets aankaarten? Heeft u suggesties? Wilt u meedenken of 
meedoen? Mail naar g.j.m.laan@gmail.com
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